


VOORWOORD

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het
priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit

jaar gevierd op 12 mei. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van
roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. Mede daarom heeft het
Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) op 7 november 2018 in Utrecht een
landelijke impulsdag voor roepingen georganiseerd. We moeten voortdurend
aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan
mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk.
Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen
dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven
meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer
geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.

Daartoe maken de bisdommen elk jaar materialen, zoals dit gebedenboekje. In
plaats van de gebruikelijke 12 gebeden om roepingen (voor elke maand één),
is dit jaar gekozen voor zeven gebeden — elke dag van de week een nieuw
gebed. De gebeden zijn gebaseerd op aandachtspunten die bisschop Van den
Hende van Rotterdam noemde in zijn inleiding tijdens de landelijke impulsdag
vorig jaar met als motto ‘Beter horen’. Deze zeven aanbevelingen zijn:

beter horen
beter bidden
beter binden
beter buigen
meer vertrouwen
beter zien

beter kiezen

Paus Franciscus heeft in zijn apostolische exhortatie ‘Gaudete et exsultate’
(Verheugt u en juicht) gewezen op ieders roep tot heiligheid. Heiligheid kun je
niet uitbesteden, want de roeping tot heiligheid is ons gegeven met het doopsel
om te leven als nieuwe mens in Christus’ naam. Het hangt op de eerste plaats
van Gods genade af en dan vervolgens van ons serieuze antwoord.

Het is goed om te bedenken dat een gemeenschap die werk maakt van
roeping, een gemeenschap is die lietheeft, waar de liefde centraal staat. In



zo’n gemeenschap wil Christus present zijn en met concrete mensen op weg
gaan — ook de weg van het priesterschap en het religieuze leven. Want “de
liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen
verstommen, de kennis zal een einde nemen. ... Nu echter blijven geloof,
hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1Kor 13,8-13).
Liefde is het grootste gebod, zoals Christus zelf ook benadrukt in Matteiis
22,37-39: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het
tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”

We hopen dat dit boekje, met voor elke dag van de week een vers gebed,

de blijvende aandacht voor roepingen in de lokale gemeenschap mag
versterken. Er is géén roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en
aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de
vele gebedsgroepen blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de
oogst. ‘Bid tot de Herder’ is dus ook een uitnodiging aan ons allemaal om mee
te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van een (diocesane of
plaatselijke) gebedskring om roepingen.

drs. P. Kuipers
Voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg
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HANDREIKING

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) organiseerde op 7 november
2018 een landelijke impulsdag onder het motto ‘Beter horen’. Doel van deze
bijeenkomst was het vlot trekken van de kar die roepingenpastoraal heet, om
geinspireerd te worden en om nieuwe glans te geven aan ons werk binnen die
roepingenpastoraal.

Met dit schrijven willen wij een vademecum meegeven, een aanbeveling om
niet morgen, maar vandaag te kunnen beginnen.

Het is onze bedoeling om te proberen tussenschotten tussen de verschillende
opleidingen en instituten weg te nemen en meer en meer samen op te
trekken. Dit in het besef dat wij elkaar veel te bieden hebben en samen ook
verantwoordelijk zijn.

Roepingenpastoraal moet weer op de agenda!

Op de impulsdag werd het thema Beter horen aangevuld met diverse andere
verbeterpunten. Die nemen we als uitgangspunt.

Kerkgemeenschap

Roeping tot het ambt, tot diaken of tot religieus leven, heeft alles te maken
met de gemeenschap, waar Christus present is. Het lokaal samenkomen rond
Christus, in het bijzonder rond de Eucharistie, is dan ook het startpunt van
roepingenpastoraal. De plek waar de roeping gebeurt. Het beter horen is dan
ook noodzakelijk om in dat samenkomen, in het lezen uit de Schriften en het
vieren van de Eucharistie, Christus te laten spreken in jouw leven. Dan kun je
met de woorden van Maria antwoorden: ‘Mij geschiede naar Uw Woord’.

De band die wij mogen opbouwen met Christus gebeurt in het bijzonder in ons
gebed. Dat vraagt om beter bidden; niet exclusief, maar inclusief bidden. Beter
bidden dus. Het zou goed zijn dat iedere gemeenschap aandacht heeft voor
gebed om roepingen, bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsgroep of een vast
moment daarvoor.

Door het beter binden aan Christus, het meer binden aan Hem en aan

elkaar, mogen wij een netwerk van liefde opbouwen, naar de woorden uit de
Schriften: Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God
(Joh. 1).



Door beter te buigen mogen wij ons richten in de richting van de Heer.
Het initiatief komt van Hem: ‘Heer, in alles wat ik doe, bent U voor mij de
kompasnaald. Ik behoor u toe! Wat kan ik voor U doen?’

Heb meer vertrouwen. De Heer roept, laat je dan ook door Hem omvormen op
de weg van het Evangelie. Een vertrouwvolle verhouding, godsverhouding is
essentieel.

We moeten niet blijven kijken, maar juist zien. Beter zien waar het op
aankomt.

Dat maakt ook beter kiezen mogelijk. Wat kiezen wij eigenlijk, als persoon,
als gemeenschap? Wat kiest Hij?

Is onze gemeenschap een gemeenschap van liefde, een netwerk van liefde?
Bestaat deze liefde enkel omdat wij elkaar nodig hebben, of juist omdat
Christus ons aan elkaar gegeven heeft? Met andere woorden: meer liefhebben.
In een gemeenschap waar de liefde tot God en tot elkaar centraal staat, waar
mensen niet alleen kijken, maar juist ook zien en geloven, zal Christus zich
binden aan mensen en de mens aan Christus. Daarin wortelt onze mogelijkheid
antwoord te geven op zijn roepstem.

Primair is niet religieus, priester of diaken worden van belang, maar ieders
roeping een goede christen te zijn. Daaruit zullen mensen opstaan die
vrijgesteld het Evangelie willen verkondigen, als religieus, priester of diaken.

Aanbevelingen:

— Iniedere gemeenschap is er aandacht voor gebed om roepingen,
bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsgroep.

— Iniedere gemeenschap is er een referent die de roepingenpastoraal op de
agenda houdt en die daarover blijft nadenken met de andere referenten.

— De Kerk van Nederland heeft een kerkbrede roepingenpastoraal nodig,
een ‘klimaatsverandering’. Wij allen zijn één in Christus.

Interdiocesaan Roepingenoverleg — Januari 2019

Afbeelding rechts: Domenico Ghirlandaio, De roeping van de apostelen (1481)
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ZEVEN GEBEDEN
OM ROEPINGEN

EN ONS EIGEN
GEROEPEN ZIJN

De zeven bijdragen aan dit boekje hebben dezelfde opbouw:
na een korte Bijbeltekst volgt een toelichting hierop. Daarna
een gebed met ter afsluiting enkele concrete mogelijkheden
ter overweging. Achterin dit boekje zijn enkele pagina’s
leeg gelaten voor eigen gedachten.



B eter horen Z Olldag Het willen horen van Jezus’ woord is noodzakelijk, dat woord beter horen is

een opdracht voor iedere dag! Wil je Christus horen, lees dan het Evangelie

van die dag. Immers: “De Schrift niet kennen betekent Christus niet kennen,’
“Hoor, Israél, de Heer is onze God, de Heer alleen! zo zegt de heilige Hiéronymus.

Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.” (Deuteronomium 6,4-5)

’

Concrete mogelijkheden ter overweging:
Het Joodse gebedsritme herhaalt deze oproep dagelijks.

We moeten dat woord telkens horen om het beter te verstaan en te leven! + Neem het Evangelie van de dag als uitgangspunt van je meditatie.
Recept: driemaal daags. Je zult God beter horen!

Bidden is vertoeven in de nabijheid van God, de Ongeziene.

Bidden is ook horen, luisteren naar Gods woord. Hij spreekt ons toe.

Heer onze God,

Van ieder woord dat komt van U kunnen wij leven!
Leer ons uw woord te verstaan.
Doorbreek en genees in de stilte met U onze doofheid.

Heer Jezus,
U spreekt ons aan op ons verlangen.

U roept ons vervolgens op, om U na te volgen,
leerling van U te zijn en meer en meer U te vergezellen.
Maak ons tot echte navolgers van U
midden in de dagelijkse verplichtingen.

Dat wij U beter horen, ons oor beter te luisteren leggen.

Op uw woord bidden we ook om nieuwe werkers in uw wijngaard.
We vragen voor de Kerk van dit uur nieuwe leiders,
die volledig in uw Naam
zich geven voor het heil van de mensen.

Maria, Moeder van Jezus,
U hebt Gods woord gehoord en aanvaard.
Help ons hier en nu hetzelfde te doen.

Amen.



Beter bidden Maandag

“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.” (Matteiis 9,38)

Dit betekent dat de oogst gereed is; maar God wil arbeiders aanwerven om te
helpen de oogst in de schuren op te slaan. Hij heeft mensen nodig die zeggen:
“Ja, ik sta klaar om uw oogst binnen te halen.”

Dit betekent ook dat wij niet simpelweg roepingen kunnen ‘maken’; ze
moeten van God komen. De roeping die komt uit het hart van God, moet altijd
haar weg naar het hart van de mens vinden.

Dit betekent dat we Hem er om moeten vragen, Hem in zijn hart raken en
zeggen: “Alstublieft! Roep arbeiders! Ontsteek in hen enthousiasme voor de
vreugde van het Evangelie! Doe ze begrijpen dat dit een grotere schat is dan
wat ook, en dat, wie deze schat heeft ontdekt, hem door moet geven!”

We moeten God in het hart raken met ons gebed. Maar als wij God wat
vragen, moeten wij ook bereid zijn te geven, af te staan. Een groep moeders
uit het kleine plaatsje Lu in Noord-Itali¢ had dit eind 19% eeuw goed begrepen:
Ze begonnen de Heer te vragen, rond het Allerheiligst Sacrament, om priesters
en religieuzen te roepen uit hun eigen gezinnen. God heeft de moeders
spectaculair verhoord en 323 roepingen uit dit kleine plaatsje laten opstaan.
Durven wij dit aan voor ons gezin, onze gemeenschap?

Hierbij dan een gebed, gebaseerd op het gebed van de moeders van Lu:

“Heer,

laat één van mijn zonen, dochters,
iemand uit onze gemeenschap,
priesters, zuster, diaken, broeder worden.
Tkzelf wil als een goed christen leven en mijn kinderen, mijn broeder, zuster
altijd leren het goede te doen,
zodat ik, wij, de genade mogen ontvangen, Heer,
u een heilig priester, zuster, diaken, broeder te mogen geven.

Amen!”
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Concrete mogelijkheden ter overweging:

+ Als u alleen bidt, maak een keuze om het bijvoorbeeld elke dag te doen,
of één keer in de week of in de maand. Hierdoor schiet het er niet bij in;

+ Samen bidden is natuurlijk nog krachtiger: “Waar twee of drie in mijn
naam bijeen zijn ben ik in hun midden” (...) Bovendien is het ook
motiverend en leuk;

+ Het is nog krachtiger om bij het Allerheiligst Sacrament te bidden, zoals de
moeders van Lu. Als die mogelijkheid er is voor u, benut deze, is deze er
niet, vraag ernaar in uw parochie of gemeenschap.

Foto: Ramon Mangold

(Tekst gebaseerd op een document van de Congregatie voor de Clerus: ‘Eucharistische
aanbidding voor de heiliging van priesters en het geestelijk moederschap’, 2015)
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Beter binden Dinsdag

“Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.” (Matteiis 18,20)

Deze belofte van Jezus doet ons samenkomen, leert ons luisteren naar zijn
Woord. We komen samen omdat wij door Hem geroepen zijn. We mogen
samenkomen in zijn Naam. Jezus’ Naam betekent: God redt. De Heer roept
ons tot gemeenschap met Hem en het is de gemeenschap van de Kerk, waarin
we elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de Kerk: als geroepenen.

Heer onze God,

in Jezus, uw Zoon, roept U ons om samen te komen
en te luisteren naar uw Woord.
Bind ons aan uw Evangelie
en beziel onze geloofsgemeenschappen met ontzag voor uw Naam.
Schenk ons uw genade dat wij mogen groeien in heiligheid
om als gedoopten uw wegen te gaan in liefde en dienstbaarheid,
opdat vanuit onze gemeenschap mensen mogen opstaan
die als priester of diaken in uw Kerk werkzaam kunnen zijn
of zich toewijden als zuster of broeder
en met heel hun hart in dienst staan van de verkondiging en de liefde.
Door Christus onze Heer.

Amen

Afbeelding rechts: Andrej Roebljov, De Heilige Drie-eenheid
12

Concrete mogelijkheden ter overweging:

+ Iniedere geloofsgemeenschap komen mensen bijeen om samen te bidden
om roepingen.

+ Ook thuis, in de gezinnen en in de families kan er gebeden worden in
Jezus’ Naam en krijgt de kerkgemeenschap gestalte.
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Beter buigen Woensdag

“Toen zei Ik: Hier ben Ik.
Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat,
1k ben gekomen, o God, om uw wil te doen.” (Hebreeén 10,7)

Goede Vader,

Graag doe ik mijn eigen wil.
Zo worden we ook opgevoed: assertief zijn.
Niet over je laten lopen.
Niet je eigen wil doen, kan immers vervreemdend zijn.
Ben je dan nog wel jezelf?
Kun je jezelf dan nog wel ontplooien?
Verlies je jezelf niet? Kom je niet tekort?

Maar, sinds uw Zoon Jezus ons ten volle heeft geleerd

wat het betekent uw Wil te volgen,
weten we dat dit wellicht niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is,
maar dat U de diepere, onontgonnen en beste lagen van onze persoonlijkheid
tot groei en wasdom laat komen.
U ziet immers altijd meer in ons
dan we ooit van onszelf verwacht hadden.
En geeft ook nog genoeg genade om uw Wil te doen!

Liefdevolle Vader,
U kent mij beter dan ik mezelf ken.
En U weet waar ik het meest geschikt voor ben,
en vooral ook waar ik het meeste nodig ben.
Als ik uw Wil doe, weet ik dat mijn liefde toeneemt.
Want dat is toch uw hoofdgebod:
“Bemin God boven alles, en je naaste als jezelf” (Marcus 12, 28b-34).
Graag geef ik me dus over aan uw heilige Wil.

Amen
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Concrete mogelijkheden ter overweging:

Probeer het volgende eens uit om Gods Wil te leren kennen: je zegt tegen
Jezus dat je eerlijk en zonder voorbehoud zijn Wil zoekt.

Dan leef je je achtereenvolgens een tijdje in in de verschillende alternatieven
van je mogelijke keuzen.

Als je daar teksten uit de H. Schrift bij zoekt, voel je al waar iets wringt of
waar je je dichter bij Jezus voelt.

Maar het gaat verder. Het interessante is, dat als je aan het einde van het een
tijdje overwegen van één van de alternatieven bent, en dan opschrijft wat je
voor Jezus voelt, en dat herhaalt bij de andere overwegingen, je een verschil
op kunt merken in je liefde voor Jezus. Nu, die keuze is Gods wil, waar je
meer van Hem en van anderen gaat houden...

Het lijkt op voorproeven van voedsel. Sommige dingen zijn heel lekker, maar
maken je ziek. Andere zijn bitter, maar heel gezond.

Zo kan wat God wil soms niet aantrekkelijk lijken, maar als je eenmaal door
hebt dat het Gods H. Wil is, zul je er in het voorproeven alleen al innerlijk heel
blij van worden.

Dan zul je de vruchten van de H. Geest voelen... (vgl. Galaten 5,22).

Als je het dan ook nog doet, is de vreugde door geen ander goed op aarde te
overtreffen.

15



Meer vertrouwen Donderdag

“Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen
toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer
gezien.” Maar hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet het teken van de
nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn
hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.’ Acht dagen later waren
zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de
deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
‘Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie
mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer
ongelovig maar gelovig.’ Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Toen
zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien
en toch geloofd hebben.’” (Johannes 20,24-29)

160

Heer,

maak mij een instrument van uw vrede,
opdat ik waar tweedracht is, eenheid breng

waar dwaling is, waarheid

waar twijfel is, geloof

waar wanhoop is, hoop

waar schaduw is, licht
en waar verdriet is, vreugde.

Amen.

(Uit een gebed in de geest van de H. Franciscus van Assisi.)

Concrete mogelijkheden ter overweging:

+ Wees gerust, je bent niet de enige of de eerste die twijfelt aan God of aan je
roeping. Niets menselijks is Thomas en jou vreemd. Jezus verwijt je niets.
Hij komt je tegemoet. Hij maakt wat nu nog onmogelijk lijkt, mogelijk.

+ Spreek regelmatig luidop uit: “Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.”
En “Heer, geef mij meer geloof.” Met vallen en opstaan zul je meer en
meer op God leren vertrouwen.

+ Het is goed wat er in je hart leeft uit te spreken en te delen. Ook met een
priester, diaken of kloosterling. Gaandeweg ontdek je samen wat je roeping
is. Je kunt van een twijfelaar langzaam maar zeker veranderen in een
getuige, een instrument van vrede.

Afbeelding links: De uit de dood verrezen Christus verschijnt
aan de twijfelende Thomas in de kring van de andere apostelen
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Beter Zien Vrij d ag Concrete mogelijkheden ter overweging:

+ Probeer vandaag om een moment stilte te nemen met Jezus.

“‘Goede Meester, + Vraag Hem om beter te zien wat Hij ziet in jou
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ ... en welke weg jij te gaan hebt in het leven.
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: + Vraag Hem om je te helpen los te laten wat jou hindert
‘Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het om Zijn liefde te zien.
aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. + Vraag Hem met die jongen in het Bijbelverhaal: Wat moet ik doen?
En kom dan terug om Ml] te volgen. ”, (Marcus 10,17-21) Geefmij’ Jezus, ogen voor het eeuwige'

Een jonge man hoopt deel te krijgen aan het eeuwig leven, het ecuwige te
zien, en hij vraagt Jezus wat hij daarvoor moet doen. Hij onderhoudt al netjes
de geboden en is goed op weg, denkt hij. Maar toch is er steeds die vraag, dat
verlangen in zijn hart: Is er niet iets meer?

Heer,

Uw mensen zijn wij,
steeds met U onderweg.
Voor eeuwig zouden wij U willen toebehoren,
maar daarin zijn wij klein en kwetsbaar.

Zie hoe wij U zoekend vragen:
‘Wat ontbreekt mij nog?
Zie ik iets over het hoofd?
Wat belemmert mij om U te volgen?’

Jezus, U ziet beter dan wij
liefdevol ziet U ons aan, recht in het hart.
Help ons om beter te zien,
zodat wij zien zoals wij gezien worden.

Beweeg ons om los te laten
wat ons weerhoudt om ons over te geven aan u. Foto: Ramon Mangold
Slechts één ding is nodig:
Maak ons vrij om U te volgen.

Amen
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Beter Kiezen Zaterdag

“Eén van de leerlingen zei tot Jezus:

‘Heer, laat mij eerste teruggaan om mijn vader te begraven.’
Jezus zei Hem: ‘Volg Mij;

laat de doden hun doden begraven.’” (Matteiis 8, 21-22)

We kunnen niemand dwingen tot een roeping of om een (levens)bestemming
verplicht aan te nemen. De Heer nodigt weliswaar uit en roept op tot
navolging, maar Hij laat ons vrij.

Maar in die vrijheid moet je wel zien waar het op aankomt. We stellen veel
uit, jonge mensen blijven zich oriénteren op belangrijke keuzes. Is de vrijheid
onbegrensd, of misschien te groot geworden?

Beter kiezen, zien waar het op aankomt.

Heer onze God,

U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk
en nodigt ons uit uw stem te verstaan en U te volgen.

Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven.
Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven.

Daarom bidden wij:
schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen
die U wel zouden willen volgen,
maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt,
geen keuze durven maken en alle opties open houden.

Help hen hun hart te openen voor U
en zich aan U toe te vertrouwen.
Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus,
en laat hen ervaren dat zij alleen zo hun geluk kunnen vinden, in U.

Wij vragen het U op voorspraak van Maria,

die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen,
door Christus onze Heer. Amen.
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Concrete mogelijkheden ter overweging:

+ Kies ervoor om dagelijks tijd te nemen voor gebed, schriftlezing en stilte.

+ Kies ervoor om de stem van de wereld uit te schakelen door je mobiele
telefoon weg te leggen.

+ Kies ervoor om af en toe een kerk binnen te lopen en in stilte je leven aan
God voor te leggen.

+ Kies er als parochie of geloofsgemeenschap voor om kerken beter open
te stellen en zo mensen de gelegenheid te geven op adem te komen en
rust te vinden.

Foto: Ramon Mangold

21



Ruimte voor eigen gedachten
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COLOFON

April 2019

Dit is een uitgave van het Interdiocesaan Roepingen Overleg.

Teksten:

Beter horen:

pastoor R. Wilmink (bisdom ‘s-Hertogenbosch)

Beter bidden: rector J. de Wit (bisdom Haarlem-Amsterdam)

Beter binden: rector W. Broeders (bisdom Rotterdam)

Beter buigen: mgr. E. de Jong (bisdom Roermond)

Meer vertrouwen: pastoor T. Tjepkema (bisdom Groningen-Leeuwarden)
Beter zien: zr. Mary Amata Mueller (Dominicanessen Sittard)
Beter kiezen: rector P. Kuipers (Aartsbisdom Utrecht)
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Kijk voor informatie ook op:

www.roepingenzondag.nl

CONTACT

Aartsbisdom Utrecht:

Secretariaat Diocesane Roepingenraad

Rector P. Kuipers

Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

e-mail: roepingenraad@aartsbisdom.nl, tel.: 030 2310490
www.jekomtalsgeroepen.nl

IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht

Bisdom Breda:

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

e-mail: info@pdob.nl, tel.: 0165 504277
www.bovendonk-opleidingen.nl

IBAN NL93 INGB 0002580680 t.n.v. Stichting PDOB te Breda

Bisdom Groningen-Leeuwarden:

Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
pastoor Tjitze Tjepkema (Coevorden)

e-mail: tjepk090@planet.nl, tel.: 06 11273673
www.bisdomgl.nl/roepingen

IBAN NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding
Bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisdom Haarlem-Amsterdam:

Grootseminarie St. Willibrord

Rector J. de Wit

Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

e-mail: rector@willibrordseminarie.nl, tel.: 072 5055964
www.tiltenberg.org

IBAN NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Grootseminarie St. Willibrord
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Bisdom ‘s-Hertogenbosch:

Sint-Janscentrum

Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch

e-mail: info@sint-janscentrum.nl, tel.: 073 6132000
pastoor R. Wilmink, r.wilminkpr@gmail.com
www.sint-janscentrum.nl

IBAN NL12 FVLB 0225 2036 34 t.n.v. Seminarie Bisdom Den Bosch

Huis van de Roeping (Konferentie Nederlandse Religieuzen):
Dhr. P. Humblet

Postbus 111

5201 AC Den Bosch

e-mail: roepen@knr.nl, tel.: 073 6921314
www.huisvanderoeping.nl

Bisdom Roermond:

Rector dr. L.J.M. Hendriks

Grootseminarie Rolduc

Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
e-mail: rector@rolduc.nl, tel.: 045 5466810
www.rolduc.nl

Zr. Mary Amata Mueller OP

Sint Rosa van Lima Klooster

Geldersestraat 39, 6136 AS Sittard

e-mail: nederland@op-tn.org, tel.: 046 4266874

IBAN NL8&81 INGB 0673 0093 94 t.n.v. Grootseminarie Rolduc

Bisdom Rotterdam:

Priester- en diakenopleiding Vronesteyn

Rector W. Broeders

Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl, tel.: 06 27140117
www.vronesteyn.nl

IBAN NL 29 INGB 0000 365673 t.n.v. Centrum Vronesteyn
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