


ONDER  UW  BESCHERMING ….

Heilige Maria,  Moeder van God,  gedenk hoe uw Zoon Jezus u onder het Kruis 
aan de mensen tot Moeder heeft gegeven.  Omvat met uw liefde als Moeder  
onze wereld,  onze kerk,  onze gezinnen,  allen die alleen staan of eenzaam zijn.

In de naam van Jezus,  uw Zoon en onze Verlosser,  wijden en vertrouwen 
wij ons bijzonder aan u toe,  onszelf,  onze kinderen,  al onze geestelijke en 
tijdelijke belangen.  Laat ons uw  bescherming en voorspraak ondervinden,  
zoals eens in Cana,  waar uw Zoon Jezus op uw woord  wonderen deed.

Schenk ons een vast geloof,  een sterke hoop,  een vurige liefde.
Verkrijg genezing voor wie ziek is,  troost voor wie bedroefd is,  uitkomst 
voor wie in nood is.  Leid de stervenden naar het eeuwige Licht.

Bescherm ons tegen de geest van kwaad en verval,  verkrijg voor ons vergeving,  
en maak ons tot getuigen van Gods liefde en vrede.  Laat ons, O Maria,  
met uw Zoon Jezus  verbonden blijven in leven en in sterven.

Moge de heilige Geest,  op uw voorspraak,  een nieuw Pinksteren bewerken:  de 
harten van de mensen verwarmen,  hun verstand verlichten en het aanschijn 
van de aarde vernieuwen.  Amen.

MOEDER VAN GOD     TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

MOEDER VAN DE KERK  TOEVLUCHT VAN DE ZONDAARS

MOEDER VAN ALLE VOLKEREN     KONINGIN VAN DE VREDE

 

ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

Bid voor ons               

Met deze tekst werd door de bisschop op  1 januari 2007 in het heiligdom  ‘Onze Lieve Vrouw ter 
Nood’  het bisdom Haarlem bijzonder aan Maria toegewijd. Verdere informatie vindt u op de website 
van het bisdom:  www.bisdomhaarlem.nl.


